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Meditatie
Kerst is voor iedereen

Als je om je heen kijkt komende tijd, dan is het
niet te missen dat we richting kerst gaan (zeker
als Sinterklaas weer vertrokken is). Lichtjes,
versiering en kerstproducten in de supermarkt.
Voor de meeste mensen staat kerst voor
samenzijn, warmte en gezelligheid. En we vieren
de geboorte van Jezus. Dat voelt soms dubbel:
de komst van Jezus op aarde en daarnaast het
commerciéle. Maar het heeft ook wel wat moois:
kerst is voor iedereen! Kerst is daardoor bij

uitstek een missionaire gelegenheid voor kerken.

Met kerst hopen we ook weer veel mensen in
onze kerk te verwelkomen voor wie naar de kerk
gaan niet (meer) zo vanzelfsprekend is.

Als je een klassieke kerststal voor je ziet, zijn er

ook allerlei verschillende bezoekers/aanwezigen:

De herders
Daar hebben we vaak een schattig beeld van,

door liedjes zoals ‘de herdertjes lagen bij nachte!

Maar het waren ruige mannen. Ze stonden
bekend als vies en gewelddadig. Zij hoorden als
eerste over de geboorte van Jezus.

De wijzen

De wijzen staan er vaak bij in de kerststal, maar
kwamen waarschijnlijk pas toen Jezus al geen
baby meer was. Mensen met een heel andere

religieuze/culturele achtergrond. Zij mochten
Jezus ontmoeten.

De os en de ezel

Hoewel het goed kan dat er een os en ezel
aanwezig waren, worden deze niet genoemd in
het bijbelse kerstverhaal. Waar komen ze
vandaan? In Jesaja 1: 3 worden de 0s, de ezel én
een voerbak wel genoemd: ‘Een rund [oudere
vertaling: os] herkent zijn meester, een ezel weet
wie zijn voederbak vult! Volgens Jesaja kunnen
we een voorbeeld aan deze trouwe werkdieren
nemen. Ze weten niet waarom ze hun werk doen,
maar vertrouwen erop dat hun eigenaar het
goede doet. Zo zou het volk van God ook meer
op Hem mogen vertrouwen. In het Hebreeuws
zijn os en ezel sjoor we chemoor. Misschien hoor
je het er al in: het woord schorriemorrie komt
daar vandaan.

Kerstis vooriedereen

Uitschot van de samenleving en deftige mensen
met een totaal andere achtergrond. Het zijn
allemaal niet de meest vanzelfsprekende figuren,
maar allemaal verzameld rondom Jezus. Er was
voor Hem geen plaats, maar bij Hem is plaats
voor alle schorriemorrie — voor ons allemaal.

Zo leert de kerststal ons iets over gastvrijheid.
Vooral over hoe gastvrij het Kerstkind zelf is.
Laten we Hem daarin als kerk proberen na te
volgen!

Vraag: zou jij de uitdaging aandurven om in deze
Kersttijd een ‘minder vanzelfsprekende’ bekende
uit te nodigen: voor één van de kerkdiensten of
bij je thuis?

Ds. Laurien Hoogerwerf




Wijze Woorden
Het licht in de verte

Het was de dag voor Kerstnachtmis. In het
besneeuwde dorp was het een drukte van
jewelste. De Kerstnachtmis was de belangrijkste
avond van het hele jaar. Het hele dorp liep uit om
de mis samen te vieren in de kerk om het daarna
met de eigen familie verder te vieren. Maar eerst
moesten de laatste inkopen nog gedaan worden.
De kerstversiering moest er op en top uitzien. De
eerste voorbereidingen voor de maaltijden
werden gereed gemaakt. Niets kon deze kerst
nog verpesten. Die avond, terwijl de dorpelingen
naar buiten keken, zagen ze weer de prachtige
sneeuw vallen. Deze kerst werd helemaal perfect
volgens het plaatje.

Terwijl het dorp ontwaakte, sloeg de paniek toe.
Wegen waren onbegaanbaar geworden,
voordeuren waren gebarricadeerd, auto's waren
onder een gigantische pak sneeuw bedolven en
alsof het nog niet erg genoeg was, was de stroom
ook uitgevallen. Het dorp was afgesneden van de
rest van de wereld. Hoe hard de dorpelingen ook
hun best deden om het dorp weer toegankelijk te
maken, het was een onbegonnen strijd. Alle
dorpelingen keerden treurig huiswaarts.

Op een terp in het midden van het dorp
stond de kerk volledig ondergesneeuwd
net als de rest van het dorp. De pastoor
had gezien hoe de dorpelingen hun

best hadden gedaan om er het beste van
te maken. Hij zag de verslagenheid bij
de mensen in het dorp. De pastoor
draaide zich om en ging verder waar

hij mee bezig was.

Die nacht, kerstnacht, was de storm

gaan liggen. De familie Gerards zat

bij wat kaarsen gewikkeld in P
dekens het kerstverhaal te A
lezen. Kerstmis, zoals ze
gewend waren,
zou dit jaar niet r

doorgaan. A
|

Terwijl Guus naar de keuken liep om een nieuwe
kaars te halen hoorde hij een vaag geklop bij de
voordeur vandaan komen. Voorzichtig deed hij
open. De pastoor stond voor zijn deur.

“Zalig kerstfeest Guus', zei de pastoor. “lk wil
jou en je gezin uitnodigen om Kerstmis bij mij te
komen vieren. Neem al de kaarsen mee die je
hebt en ik zie je over een kwartier”

De pastoor liep weer weg.

“Wie was dat, Guus?", vroeg zijn vrouw Karien.

“De pastoor, hij vroeg of we Kerstmis bij hem
kwamen vieren."

Een kwartier later stond de familie Gerards met
kaarsen in hun handen buiten. Heel het dorp was
buiten en liep naar de kerk. Een stoet van kaarsen
verlichtte de weg naar de kerk. De kerk waar een
warme gloed vanaf kwam en hoe meer mensen
naar binnen gingen, hoe lichter het werd. Een
sprank van blijdschap vulde het hart bij de
familie Gerards bij het zien van al die lichtjes. Als
laatste kwam de familie binnen.

“Guus, Karien, kinderen, goed dat jullie er zijn.
Nu kan Kerstmis echt beginnen’, zei de pastoor
vrolijk terwijl hij warme melk aan de familie gaf.

De familie Gerards keek om zich heen, iedereen

was aanwezig, er werd eten gedeeld, liederen
gezongen en blijdschap heerste alom. Dat jaar

was een nieuwe kersttraditie ontstaan, en nog
elk jaar komt het hele dorp tijdens de
Kerstnachtmis samen met kaarsen, eten en
drinken om de hele nacht de geboorte van
de Redder te vieren.

Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van

diepe vreugde.
Mattetis 2:10 - NBV21

Verhaal: Esther Kooij




Inspiratie
Geloof en en werk

Dit keer heeft Marieke van der Ree op de pagina
Inspiratie twee gemeenteleden laten vertellen
hoe zij hun geloof vormgeven in hun
werksituatie.

Wie of wat inspireert jou?
"Ik heb even moeten zoeken naar een citaat uit de
Bijbel dat ik vind passen bij mijn werkzaamheden.
Ik probeer veel energie in mijn werk in het
onderwijs te stoppen. “Hard werken levert iets op,
maar loze praatjes leiden alleen maar tot
armoede.” (Spreuken 14:23 NBV) Dit vers past bij
mij, omdat ik graag efficiént werk en ik niet graag
om een onderwerp heen wil draaien. Eigenlijk
waarschuwt dit vers ons voor passiviteit en veel
blabla

Jeroen Westerbeek

“Geloof, hoop & liefde was het eerste waar ik aan
dacht. Ik werk als coérdinator bij Stichting de
Mantelmeeuw. We begeleiden mensen in de
laatste fase van het leven, thuis of bij ons in het
hospice. Deze thema’s zijn actueel, en eigenlijk in
alle gevallen wel onderwerp van gesprek tijdens
kennismaking/intake gesprek.

Geloof

leder mens op zijn eigen manier. Een vraag die ik
vaak stel is, wat geeft houvast of steun in uw
leven? Voor de een is dat religie en voor de ander
is dat natuur, muziek en/of kunst.

Hoop

Hoop sterft als laatst zeg ik wel eens. Terminale
patiénten hebben hoop op genezing vaak al
opgegeven maar hopen bv. op een mooie dag met
hun geliefde of een dag zonder pijn en/of
misselijkheid. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Je ziet ook dat mensen
uitkijken naar belangrijke momenten, zoals een
verjaardag, trouwdag of geboorte van een
kleinkind. Als dat moment geweest is, volgt het
overlijden soms spoedig.

Liefde

Wie zijn er voor u? Maar ook de vraag: wie wordt er
gemist? Door een gesprek te hebben over geloof,
hoop en liefde krijg je veel inzicht in wat voor
diegene van waarde is en hopen we onze zorg
daarbij zo goed mogelijk te kunnen aansluiten.

Voor mij persoonlijk hebben deze woorden ook
een grote waarde. Mijn opa was daarin mijn
voorbeeld, hij lag op de operatietafel voor een
grote ingreep. Toen begon de chirurg over zijn
grote handen. "Zo meneer, altijd hard gewerkt zo
te zien. Wat deed u voor werk?” Mijn opa
antwoordde: “Dat werk is niet zo belangrijk. Ik heb
rijk geleefd. Mijn leven bestaat uit geloof, hoop en
liefde!” Het is niet zonder reden dat de trouwtekst
van Dirk-Jan en mij 1 Korintiérs 13:13 NBG was:
“Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is liefde”

Laatst heb ik dit kruis gemaakt bij de keramiekles.
Een symbool voor het leven vanuit geloof, hoop
en liefde dat niet altijd glad en soepel verloopt. In
ieder leven zijn er de nodige uitdagingen, maar er
is altijd uitkomst als je blijft geloven, hopen en
liefhebben!”

Marije de Wit



De BijAbFI golndel' de loep

In de rubriek 'De Bijbel onder de Loep' brengen we minder bekende personen uit de Bijbel in
de schijnwerpers. Welke bijdrage leverden ze aan de bijbelse geschiedenis en wat is de
betekenis hiervan voor onze geloofsreis? Dit keer bespreken we de aartsengelen.

Aartsengelen

In de Bijbel lezen we over een belangrijke groep engelen,
de aartsengelen. Nadat het Joodse volk uit de Babylonische
ballingschap was gekomen, kwam het idee naar boven
over de hiérarchie bij engelen. Bovenaan deze hiérarchie
stonden de aartsengelen. Drie aartsengelen worden bij
name genoemd in het oude, deuterocanonieke en nieuwe
~ testament. Gabriél, Michaél en Rafaél.

* Over hoeveel aartsengelen er zijn wordt in verschillende

- tradities anders gedacht, het vaakst wordt het getal zeven
- benoemd. Volgens het boek Henoch zijn dat: Gabriél,
Jarameél, Michaél, Rafaél, Raguel, Sariél en Uriél.
Aartsengelen worden vaak gezien als menselijke wezens
met vleugels.

Aartsengel Gabriél

Het woord 'Engel' komt van het Griekse aggelos, dat
'boodschapper’ betekent. Gabriél is in de Bijbel de
verkondiger van goddelijke boodschappen. Gabriél is de
engel die verschillende keren als boodschapper uitleg
geeft over geheimen en profetieén. Hij legt de geheimen
uit aan Daniél, daarnaast is hij ook de aartsengel die de

| geboorten van Johannes de Doper en Jezus aankondigt.
Gabriél betekent: sterke man Gods.

Aartsengel Michaél

Michaél, Hebreeuws voor 'Wie is als God?" Michaél komt voor in verschillende boeken in de
Bijbel. In Daniél wordt hij beschreven als verdediger van het volk van God. In Openbaring wordt
hij als aanvoerder van de hemelse strijdkrachten getoond terwijl hij strijdt tegen de duivelse
machten, hij is de beschermer van de rechtvaardige zielen op de dag des oordeels. Regelmatig
wordt Michaél afgebeeld met een zwaard.

Aartsengel Rafaél

Rafaél betekent: 'God heeft genezen' Hij wordt in de katholieke leer vereerd als de engel die
genezing en bescherming biedt aan alle mensen die onderweg zijn naar het hemels paradijs. In
het deuterocanonieke boek Tobit komt zijn naam voor. God stuurt Rafaél om Tobit en zijn zoon
Tobias te helpen.
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Engel

Hoe beschrijf je een engel =  hoe het ook zij de vriend
is het een hij of een zij het liefst is mij die vreugde verdubbelt
huitenaards of de aardse engel verdriet halveert
hovenaards door dieik zonder haperen  de vriend
verblindend licht omgeven?  beschrijven kan: van altijd en overal
zonder mankeren
20 bijzonder -
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Diensten

Zondag 3 november
10.00 uur

Zondag 10 november
10.00 uur

Zondag 17 november
10.00 uur

Zondag 24 november
10.00 uur

Zondag 1 december
10.00 uur

Zondag 8 december
10.00 uur

Zondag 15 december
10.00 uur

Zondag 22 december
10.00 uur

Dinsdag 24 december
22.30 uur

Woensdag 25 december
10.00 uur

Zondag 29 december
10.00 uur

Dinsdag 31 december
19.30 uur

Maandag 1 januari

10.30 uur

Preekvoorziener

Jongerenviering
Jeugddienstcommissie
Dankstond

ds. J. de Jong, Waarder

Maaltijd van de Heer

ds. L. Webbink, Linschoten
Gedachtenisdienst

ds. Laurien Hoogerwerf

Eerste advent - oecumenische dienst
dhr. Reint van Asselt, Bodegraven
Tweede advent

ds. Laurien Hoogerwerf

Derde advent

ds. PJ. Rebel, Utrecht

Vierde advent

ds. W. Koerselman, Woerden
Kerstnachtdienst

ds. Laurien Hoogerwerf

Eerste kerstdag

dhr. Henk Aantjes, Schoonhoven

ds. PM.W. van der Schans, lJsselstein
Oudjaarsavond

ds. Laurien Hoogerwerf
Oecumenische nieuwjaarsdienst

diaken Vaneker

Mind Us

Kerk

Pl. Diac project Stichting Present
Kerk

Diaconie

Kerk

ZWO kerk in actie

Kerk

Oecumenisch doel
50/50 Kerk/Parochie
Jeugd- en jongerenwerk
Kerk

Diaconie

Kerk

Diaconie

Kerk

Diaconie

Kerk

ZWO/Kinderen in de knel
Kerk

ZWO kerk in actie

Kerk

Diaconie bloemenfonds
Kerk

Oecumenisch doel

50/50 Kerk/Parochie

Edwin Dening | Tel. 06 55 830 143 | e-mail: preekvoorziener@kruispuntlinschoten.nl
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Adventproject 'Op weg naar Betlehem'

‘Maria die zoude naar Betlehem gaan; ‘Sjok, sjok,
sjok liep het ezeltje] ‘Kerstnacht boven
Betlehem' - heb je er wel eens bij stilgestaan
hoeveel oude en nieuwe kerstliederen Betlehem
noemen? Dankzij de verhalen over Jezus’
geboorte is dit kleine plaatsje in de buurt van
Jeruzalem wereldberoemd. Maar in de Bijbel
speelt Betlehem al veel eerder een belangrijke
rol. Het is de plek waar Ruth, Naomi en Boaz in
een chaotische tijd laten zien wat het betekent
om trouw te zijn. David, de meest geliefde
koning van Israél, wordt in Betlehem geboren.
En in een tijd waarin de leiders van het volk het
laten afweten, belooft de profeet Micha dat uit
Betlehem ooit weer een leider zal komen die
namens God regeert.

Met het adventsproject gaan we iedere week
opnieuw op weg naar Betlehem. Door de
verhalen van vaak heel gewone mensen
ontdekken we steeds weer iets nieuws over
Gods belofte van vrede en recht, voor Israél en
de hele wereld. Daarnaast bouwen we elke
week verder aan onze eigen versie van
Betlehem.

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten
uit het Oude en het Nieuwe Testament:
— Naomi en Ruth gaan naar Betlehem
(Ruth 1:1-22 en Ruth 4:13-22)
— David wordt in Betlehem tot koning gezalfd
(1 Samuel 16:1-13)
— Micha profeteert over Betlehem
(Micha 5:1-4a)
— Jozef en Maria gaan naar Betlehem
(Lucas 2:1-5)
— Wijze mannen volgen de ster naar Betlehem
(Mattelis 2:1-12)

Leiding van de kindernevendienst

¥
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Het is de laatste tijd heel gewoon, om allerlei
negatieve dingen te zeggen over

viuchtelingen. Zelfs sommige ministers voelen |

zich op geen enkele manier geremd om te
zeggen, wat ze voor de mond komt. Alsof
viuchtelingen voor hun plezier hun eigen land
ontvluchten. Veel dingen, die niet goed gaan in
Nederland, worden op het bordje van
viuchtelingen geschoven: te weinig huizen en
te dure zorg. Het ‘zondebok-principe’! Daarom
hier een positief verhaal over viuchtelingen.

Restaurant 'A Beautiful Mess'

Welkom bij ‘A Beautiful Mess’ (een initiatief van
Refugee Company). Dit bijzondere restaurant
bevindt zich in het AZC Oog in Al, Joseph
Haydnlaan 2 in Utrecht. Ook in Amsterdam en
Arnhem zijn ‘A Beautiful Mess'-restaurants. Hier
werken bewoners van het AZC, in de keuken en
in het restaurant, samen met mensen, die al
langer ervaring hebben in de horeca. ledereen
heeft hetzelfde doel: samen eten maken en
serveren op een veilige plek in een gezellige
sfeer. ‘A Beautiful Mess' is een plek, waar
buurtbewoners, mensen van verder weg en
bewoners van het AZC kunnen eten en
vergaderen. De menukaart is geinspireerd op
gerechten uit de thuislanden van de
werknemers. De geuren van het eten uit Libig,
Syrié en Eritrea komen je tegemoet, zodra je het
restaurant binnenstapt.

Het personeel

Het team is erg divers. Er werken mensen, die de
taal al vloeiend spreken en mensen, die pas een
paar woordjes Nederlands kennen. Mensen, die
nog nooit in de horeca hebben gewerkt en
mensen, die zich hier al helemaal thuis voelen.
Met liefde en vakmanschap maken de chefs
heerlijke gerechten uit het Midden-Oosten en
Afrika.
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De openingstijden

Het restaurant is geopend voor de lunch op
woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Op vrijdag is het restaurant ook 's avonds
geopend en wordt er tussen 17.00 en 21.30 uur
een driegangen verrassingsdiner geserveerd:
het Community Dinner. Je schuift aan voor € 28,-
per persoon, voor kids € 6,50. Je eet hiervoor zelf
plus je geeft hiermee een diner aan een
bewoner van het AZC.

Voor informatie en reservering:
www.abeautifulmess.nl

Commissie ZWO,
Gusta de Jong-Bakker




Bakken met Esther

Thanksgiving

November is de maand van
Thanksgiving Day in de Verenigde
Staten. Het feest is ontstaan door de
Engelse kolonisten die hun oogsten
zagen vergaan nadat hun groenten
niet wilden groeien op de nieuwe
grond waar zij op woonden. De
inheemse bewoners van de
Wamponoag-stam schoten de
kolonisten te hulp met nieuwe
gewassen waardoor de oogst wel
lukte. Nadat dit was gelukt werd er
feest gevierd. Dankdag werd gevierd
samen met de Wamponoag-stam. Dit
feest wordt nog altijd op de vierde
donderdag van november gevierd.
Het feest wordt nog altijd gevierd
met lekker eten waaronder
pompoentaart.

Pompoenweetje

November is de tijd van de
pompoenen. Pompoenen zijn zeer
oude cultuurgewassen. In Midden-en
Zuid-Amerika werden al tussen 9000
en 7000 jaar voor Christus
pompoenen verbouwd. Pompoenen
kunnen indrukwekkend groot
worden. Een tuinbouwleraar uit de
Amerikaanse staat Minnesota heeft
in 2023 een pompoen van meer dan
1.246 kilo gekweekt. De man heeft
daarmee het wereldrecord zwaarste
pompoen ooit gebroken.

Eet smakelijk,
Esther Kooij

Aan tafel...

Pompoentaart
Ingrediénten
- 140 g speculaasjes - Taartblik
- 1/2 pak digestive volkoren koeken - Bakpapier

- 1,5 el roomboter

- 500 g pompoenpuree

- 175 g basterdsuiker

- 250 ml slagroom

- 150 ml melk halfvol

-3 eieren (L)

- 1 el pumpkin spice of speculaaskruiden

- Slagroom bus

Bereidingswijze
- Maakt u de pompoenpuree zelf. Schil de pompoen en
snijd hem in stukken. Kook de pompoen en pureer het
daarna.

- Zet de oven op 170 graden.

- Maak de speculaasjes en digestive koekjes tot poeder.
- Verhit de boter in een pannetje tot het gesmolten is en
voeg het koekpoeder eraan toe. Roer dit goed door
elkaar.

- Bekleed het taarthlik met bakpapier.

- Doe het koekpoeder mengsel in het taartblik en stamp
het tot één mooie egale bodem.

- Doe de pompoenpuree, basterdsuiker, slagroom, melk,
eieren en pumpkin spice in één kom en roer het met de
garde rustig tot één geheel.

- Schenk het pompoenmengsel op de koekbodem.

- Zet de pompoentaart in de oven voor 45 minuten.

- Als u de taart uit de oven haalt mag het hart van de
taart nog een beetje wiebelig zijn wanneer de
vorm wordt geschud. Te wiebelig, bak het dan
nog verder af.

- Laat de pompoentaart nog
afkoelen en opstijven in de
koelkast.

- Serveer de taart met
een toef slagroom.
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Oecumene
Samen zingen

Oecumenische viering Eerste Advent

In 't Kruispunt starten we al jaren de adventstijd
met een oecumenische viering. Dit jaar op
zondag 1 december. We willen graag een open
gemeenschap zijn voor alle inwoners van ons
mooie dorp.

Deze viering wordt voorbereid door de
voorganger van deze zondag, Reint van Asselt,
samen met de Oecumenische Werkgroep
Linschoten. Uiteraard is er overleg met de
leiding van de Kindernevendienst. Op deze
zondag start ook het adventsproject voor de
kinderen van onze gemeente.

Dit jaar zal het Kruispunt Project Koor (KPK) weer
gaan meewerken aan de viering.
Gemeenteleden en leden van de Katholieke
geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten
gaan op vier woensdagavonden in november
onder leiding van Caroline Leloux oefenen op
een aantal mooie liederen, die passen bij
Advent.

Kerstavond met Kruispunt Project Koor
Als KPK zijn we ook gevraagd mee te werken aan
de viering op Kerstavond van de Katholieke
geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten op
24 december. Deze viering is voor de parochie
een van de hoogtepunten van het jaar.

Als KPK willen we graag goed voor de dag
komen en dus gaan we op een aantal avonden
in november en december samen zingen.
Graag nodigen we belangstellenden - jong of
wat ouder — uit, die houden van zingen, om deel
te nemen aan deze avonden. Je hoeft geen
ervaren zanger te zijn om mee te zingen, dus
kom er gerust bij als je het een keer wilt
uitproberen.
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Repetitieavonden

We zingen op woensdagavond van 20.00 tot
22.00 uur. De repetitieavonden zijn 20 en 27
november.

Voor het meewerken aan de Kerstviering
oefenen we op de woensdagavonden in
december.

Natuurlijk is er in de pauze koffie en/of thee,
altijd met een koekje erbij. We houden van
gezelligheid.

Zingen is immers een bijzondere combinatie van
inspanning en ontspanning.

Laat even weten of je komt, dan leggen we de
muziek voor je klaar.

Jan van Vliet, Gert van Jaarsveld en
Evert W. de Jong, »
dejongbakker@planet.nl



Als Nieuw
De Tien Gebieden

Als Nieuw is de titel van het jaarprogramma
2024-2025 dat we aan de gemeente willen
presenteren. Wij, dat zijn Marleen, Laurien,
Heleen, Remy en Leo. Dit gebeurt op verzoek van
de kerkenraad die ons daarmee vroeg om ons
Visi(e)tekaartje (zie achterin Lev) te toetsen in de
gemeente. Daardoor hopen we te
(her)ontdekken wat we als gemeente belangrijk
vinden en hoe we tegen de toekomst aankijken.
Met dit programma sluiten we aan bij het
jaarthema van de PKN, dat je kunt vinden op
www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag.
Hieronder zie je het logo dat daarbij hoort. Maar
wij zullen het project natuurlijk gieten in een
maatje dat bij onze geloofsgemeenschap past.
Daar gaan we althans ons best voor doen.

Wat willen we
bereiken?

Als werkgroep
willen wij ons heel
graag inzetten
voor versterking,
verdieping,
verbreding en
vermeerdering van ons gezamenlijke en
persoonlijke geloof. Dat betekent concreet:
versterken zodat we meer vaste grond onder de
voeten krijgen in ons leven met Jezus, verdiepen
zodat ons geloof rijker en boeiender wordt,
verbreden zodat het meer gebieden van ons
leven gaat omspannen, en vermeerderen in die
zin dat ons verlangen om het geloof met
anderen te delen toeneemt.

Zo. Dat is gezegd. Ambitieus? Ja da's waar. Als je
ons een stelletje idealisten noemt, worden we
niet boos. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk
heel goed dat als God zelf het huis niet bouwt,
het zweet van de bouwvakkers weinig effect zal
hebben.

Met dit gegeven voortdurend in het achterhoofd
bieden we jullie dit programma aan, in het
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vertrouwen dat de Architect zelf meedoet.
We weten dat Hij trouw is en ons voortdurend in
het oog houdet, en dat geeft rust.

Vroeger werd wel eens in de kerk gememoreerd
dat wij geloven met hoofd, hart en handen. Nou,
met die handen zit het bij ons wel goed. We zijn
een uitermate actieve groep, op alle gebieden
van het kerk zijn. Maar er kan wat het hoofd en
het hart betreft altijd nog wel een onsje bij, toch?
Als Nieuw zal brandstof aandragen voor
innerlijke warmte ten behoeve van onze
gezamenlijke en persoonlijke opbouw.

Wat gaan we doen?

We hebben een jaarthema, dat elke maand
vanuit een ander gezichtspunt wordt belicht — er
zijn in totaal tien onderwerpen. Je hebt daarvan
al een mespuntje geproefd op de thema-avond
van 20 juni. We zetten ze nog eens op een rijtje.
Hier zijn de Tien Gebieden van Als Nieuw met
prikkelende statements. De volgorde wordt nog
vastgesteld.

- Bidden; een last, een lust, een lijst?

- Omgaan met de Bijbel; uitlegkunde, inlegkunde,
vastlegkunde, oplegkunde

- Geloof bij je (vrijwilligers) werk; werk + geloof =
bezield, werk -/- geloof = wat iel

- Roeping van de kerk en van jou; de stem van Hem

- De heilige Geest; Uitlegger, Voorbidder,
Aandrijver, Intermediair, waakviam of
uitslaande brand, mijn geest en Gods Geest

- Groei; GGG = groeien in geloof, gemeenschap en
getal

- Duurzaamheid; duurzaam leven, duurzaam
geloof

- Zingeving; stuurloos dwalen of je reisdoel halen

- Miissie; gewapend tot de tanden of gewillige
handen

- Getuigen;, altijd stil maakt je wat kil

Met deze onderwerpen willen we komend jaar
aan de slag gaan. Doe je mee?

Namens Als Nieuw
Leo de VVos



Berichten

Actie schoenendoos

Jaarlijks worden er duizenden schoenendozen
ingezameld met schoolspullen, toiletartikelen
en speelgoed. Deze dozen worden verzonden
naar Sierra Leone.

Van 11 t/m 28 november worden er in
Woerden >13.000 dozen gesorteerd.

Help jij mee om de actie tot een succes te
maken? Kijk voor meer info op:
www.schoenendoosactiewoerden.n|

|
&
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Wereldlicht

Ik steak een lichtje aan woor...

Zondag 8 december organisaren wij

in het kader van Wereldlichtjesdag, een bijeenkomst

welke dit jaar in 't Krulspunt in Linschoten plastsvindt.

Elke 26 zondag in december wordt er wereldwi)d Wereldlichtjesdag
gebouden. Op deze dag worden om 1 e hele wereld
kaarsjes sangestoken ter nagedachie en kinderen.
Het maakt daarb) niet uit hoe o kind was en hoe

lang geleden het is. Jo kind bifjft in alt{jd je kind!

Vrij entres.

Wit u aanwezig z{jn en/of vinds u het aam van uw dierbare nosmen?

Laat het ons woten vis wersldlichijesdagm

Herdertjestocht

Bij de Herdertjestocht kunnen jong en oud het
kerstverhaal beleven terwijl ze een
avondwandeling maken door een sfeervol
verlicht Montfoort. Diverse koren zullen hun
meedewerking verlenen.

Datum: 21 december

Start: tussen 18.00-19.00 uur in 'De Rank'
www.herdertjestocht.nl

EEN FIJNE KERST VOOR U
ALLEN

De redactie van Ley

e @ = v el
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Boekenkast

Er staat weer een nieuw, bijzonder boek in
De Boekenkast:

Een tijd voor alles
Laurien Blom, € 23,99

& - "EEN

-Tiip*

@ VOOR

All.ES

:EBEDEN, CEDICHTEN

Dit prachtig vormgegeven boek omvat een
verzameling gebeden, gedichten en gedachten,
die door de seizoenen heengaat, aan de hand
van het bijbelboek Prediker. Sprankjes van hoop,
vreugde en kracht zijn te vinden voor de mooie
en moeilijke momenten van het leven.

Het gaat er om, waar die seizoenen in het leven
voor staan. Bij de herfst bv. denk je aan loslaten.
Het is een tussenperiode, waarin je de zomer
achter je laat en je voorbereidt op de winter. Het
is een periode, waarin je naar binnen keert, rust
zoekt en je gedachten laat dwarrelen, net als de
herfstbladeren.
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Gebed in mijn winter

In mijn winter, barmhartige God,

wees mijn warme deken bij het haardvuur.
Warm mijn koude botten,

troost mijn uitgeputte ziel.

In mijn winter, sterke rots,

wees de voedende bron, die mij doet groeien.
Sterk mijn fundament

in deze tijd van herbronnen,

draag mij in mijn slaap.

In mijn winter, zachte geest,

wees de knispering van verse sneeuw
onder mijn voeten.

Verkwik mijn koude wangen

met een warme bries.

Fluister zachte woordjes,

heel zachtjes mijn naam.

In mijn winter, lieve Jezus,

wees het licht in mijn duister.

Wijs de weg waar ik die niet meer zie.
Help mij te voelen, dat u nabij bent.

Pak mijn hand vast en wandel
naast mij in het donkere bos.

In mijn winter, wees mij nabij.

Laurien Blom

Voor de theoloog Laurien Blom gaat het
uiteindelijk om de diepere betekenis van alle
seizoenen. De seizoenen spelen zich buiten je,
maar net zo goed binnen in je af. Het is vaak
genoeg 'winterig’ in ons. Of ‘herfstig. Soms gaat
het alle kanten op. Maar alle seizoenen mogen er
zijn.

De Boekenkast,
Gusta de Jong-Bakker
deboekenkastlinschoten@gmail.com



Beheer

(ollecteopbrengsten

4 aug
4 aug
11 aug
11 aug
18 aug
18 aug
25 aug
25 aug
1 sep
1sep
8 sep
8 sep
15 sep
15 sep
22 sep
22 sep
22 sep
29 sep
29 sep

ZWO/Kerk in Actie
Kerk

Jeugd- en jongerenwerk

Kerk
Diaconie
Kerk
Diaconie
Kerk
Diaconie
Kerk
Diaconie
Kerk
Diaconie
Kerk
Vredeswerk
50/50 Kerk/Parochie
50/50 Kerk/Parochie
ZWO/Kerk in Actie
Kerk

IK HEB NOG

WEL EEN KAMER
MET 1 STER...

€93,50
€86,50
€79,90
€82,60
€108,40
€113,70
€114,35
€118,75
€140,37
€144,31
€134,95
€155,50
€83,20
€82,25
€114,55
€55,05
€55,05
€101,00
€98,45
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Kleine Kerkje

Het kleine kerkje heeft in het 3e kwartaal
€607,25 opgebracht voor Inloophuis

't Centrum in Woerden.

In het laatste kwartaal van 2024 zamelen
we geld in voor het Bloemenfonds.

T CENTRUM




HYPOTHEEKADVIES | VERMOGENSADVIES | FINANCIEEL INZICHT |

VERZEKERINGEN | PENSIOENADVIES

RONALD IN ‘T VELD FINANCIEEL ADVIES
. ______________________________________________________________|

'In 2016 maakte ik als financieel adviseur de overstap van een bank
naar Gabriél, een christelijk financieel adviesbureau.
Een stap waar ik nog altijd dankbaar voor ben.

Bij Gabriél heb ik de ruimte om écht naar mijn klanten te luisteren.
Ik kan de tijJd nemen om te werken aan wat voor hen belangrijk is.

Benader me gerust als je meer wilt weten.'

@ RONALDV@GABRIELFB.NL ® oo
o 033-4556555 G ab r 1

f UeN e

@ WWW.GABRIELFB.NL

VanVHet HENK BAK

CARAVANS B.V.

DEALER VAN: ADRIA, HOBBY, KNAUS, FENDT, LMC MEESTERSCHILDER

SCHILDERWERK-

2 : GLAS-
BEHANG
- I(ampeerwinkel
- Onderhoud - Stalling
- Schadeherstel - Gasvulistation VERGULDWERK
-2y : & MARMER-
EN

HOUTIMITATIES

LAAN VAN RAPIJNEN 19
LINSCHOTEN
0348 424406

i “ . J .’ ._' - " _.
KROMWIJKERDIJK 8, WOERDEN, TELEFOON 0348 - 4122 80
WWW.VANVLIETCARAVANS.NL

27



Badkamers

Het juiste adres voor totaalinstallatie

e verwarming ® duurzaam ¢ elektra ¢ daken-zink-koper

» ventilatie » water-sanitair * zonn nelen
V/o VAART entilatie ater-sanita onnepanele %iachni.k
installatiebedrijf AT Nederland

Korte Linschoten Oostzijde 13 » 3461 CG Linschoten » Tel. 0348 460 288 » www.vd-vaart.nl * info@vd-vaart.nl

FIDDER SLAPEN

BEDDEN & KASTEN

7

DE GROOTSTE BEDDENSPECIAA

Vergelijk topmerken | Deskundig slaapadvies | Perfect bereikbaar

Jaap Bijzerweg 9 | 3446 CR Woerden | T 0348 - 41 28 61 | info@fidderslapen.nl | www.fidderslapen.nl
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Uw tuin,
onze zorg!

Voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van uw tuin

"KERSTLIEDJES Noop 7

Lev helpt u uit de brand.
Want wij hebben voor u een
afspeellijst gemaakt.

Wonené&Meer
Linschoten
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Vita MNevo

Je fit voelen. Lekker in je vel zitten. Een gezonder
gewicht en een beter werkend immuunsysteem;

Dat kan!

Stap voor stap samen op zoek naar balans in je voeding
en je dagelifks leven. Afgestemd op jou.

Marjon van Laatum
Voedings- en leefstilcoach

www.vitanovagewichtsconsulent,nl

info@vilanovagewichisconsulent.nl
1eli06 33 5597 41

Zorgvuldig passende

keuzes maken, die leiden tot een

waardevolle herinnering

»

AT W

UITVAARTBEGELEIDING

toinette@lavendeluitvaart.nl
www.lavendeluitvaart.nl
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Fairtrade
Tweedehands kleding
Fairtrade koffie en thee voor bedrijven

Duurzame producten

Cadeaupakketjes -Nog veel meer

SR g
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WERELDWINKEL LINSCHOTEN
Jacob Barneveld 24b | Linschoten
Donderdag: 11.00-15.00
Vrijdag: 1.00-15.00
Zaterdag: 10.00-16.00

linschotenwereldwinkelagmail.com

tel: 06 10167 152 - 06 389 77 405 ’

Wereldwinkel Linschoten \,
@ wereldwinkellinschoten J

\f&

- -w w

Toinette van Waterschoot
M.A. Reinaldaweg 51
3461 CD Linschoten

0348 42 4502



Colofon

Lev is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente te Linschoten en verschijnt zes
maal per jaar in de oneven maanden.

Redactie

Eindredactie/lay-out: Esther Kooij

Redactie: Hanny van der Stelt
Hans Dorsman
Eleonora Kikkert

redactie@kruispuntlinschoten.nl

Ons redactiestatuut kunt u vinden op:

www.kruispuntlinschoten.nl

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk 10 december aangeleverd te zijn.

Lev wordt gemaakt via De Zalige Zalm,

bureau voor geloofscommunicatie.
www.dezaligezalm.nl
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Volg ons op Facebook:
@PKNKruispuntLinschoten

Volg ons op Instagram:
kruispunt.linschoten

Volg ons op de kerkapp:
't Kruispunt Linschoten

Protestantse Gemeente te Linschoten

't Kruispunt
Nieuwe Zandweg 16, 3461 AH Linschoten
www.kruispuntlinschoten.nl

Predikant

ds. Laurien Hoogerwerf
predikant@kruispuntlinschoten.nl

Werkdagen: maandag, woensdag, vrijdagochtend

Tel: 06-42604598

Scriba

Erna den Hartogh
Cattenbroekerdijk 11, 3446 HA Woerden
scriba@kruispuntlinschoten.nl

Beheer en zaalverhuur
Bert van der Meulen
verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Rekeningnummers

Kerk: NL 72 TRIO 0379603004
ZWO: NL 83 TRIO 0379524236
Diaconie: NL 20 RABO 0336306164

Ledenadministratie
Berichten/wijzigingen zoals geboorte- en

overlijdensberichten, verhuizing en overschrijving

kunt u mailen naar:

Visi(e) lekaartje

De Protestantse Gemeente te Linschoten is een

gemeente
... die zich schaart rond de Bijbel, het woord
van God. We weten ons daardoor gedragen
en geinspireerd.

... die de levensveranderde boodschap van het
evangelie van Jezus Christus viert, leeft en
deelt.

... die vanuit haar geloofstraditie staat voor
deze boodschap. Wij getuigen hiervan op een
aansprekende en eigentijdse wijze.

... waar mensen hun gaven en talenten

Wij zijn een gemeente die zich inzet om
.. Zichtbaar te zijn in de samenleving.
een brug te vormen tussen mensen, binnen
en buiten de geloofsgemeenschap.
... hoop en verwachting te bieden aan
mensen, dichtbij en veraf, over grenzen van
armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

... van en voor jong en oud.
... die ruimte en geborgenheid biedt aan
mensen, binnen en buiten de

Wij zijn een gemeente

geloofsgemeenschap.

mogen inzetten.
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QW@??’Q Kerstkind <X KIiK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral
op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote
kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook
een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar.
Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in
de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus.

Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen.
En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat
verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor
Kerstmis horen ze slecht nieuws. De dominee komt in
paniek naar de kosteres toe rennen. ‘Brenda,’ zegt hij,
‘we moeten shel op zoek naar een nieuw kerstkind!
Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje
gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren!

Kindje, lief kindje, zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar i een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom jij, Kind, in onhs lief en ons leed.
Wie weet deze nacht hoeveel Jij ol weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend. onwetend, zo wijs.

Uit de Bijbel

be engel zei: Jozef, zooh van bavid,
wees Niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt '
is verwekt door de hellige Geest.
Mattelis 1:20b

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!’
Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. ‘Geen kerstspel
dit jaar, zucht Kik. Ze kunnen toch een pop nemen!’
zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van
bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel
worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel!
De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren.
Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk
inkomen. Met Jeppe- En een piepklein baby’tje,
verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot,
en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noélle
heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat
vindt niemand raar.
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Teksten: Marjet de Jong

Tekeningen: M. Jurrigns



